STEUN EN NABIUHEID BIEDEN

Kom erover praten in het
praatkaffee

Je leven raakt behoorlijk van de sporen, wanneer je met psychose te ma-
ken krijgt. Dat geldt ook voor familieleden en nabij betrokkenen. Hulpver-
leners realiseren zich hoeveel vragen psychose oproept bij wie ermee te
maken krijgt en hoe groot de hunkering naar antwoorden is! Die antwoor-
den zijn niet altijd zo eenvoudig te geven maar steun en nabijheid bieden
moet wel kunnen! Daarover waren de verschillende initiatiefnemers van
het praatkaffee psychose De Stem het roerend eens.

De Stem, het praatkaffee psychose, is een sa-

menwerkingsinitiatief van een aantal partners
actief in de geestelijke gezondheidszorg en in de thuis-
zorg, uit de Brugse regio. Liefst 13 organisaties waar-
onder Similes sleutelden samen aan een bruikbare
praatformule. Zij lieten zich hiervoor inspireren door de
verdienstelijke praatcafés dementie.
De Stem opent tweemaandeliks de deuren voor fa-
milieleden en mantelzorgers van mensen met een
psychotische kwetsbaarheid. Ondertussen heeft het
kaffee het eerste werkjaar achter de rug. Bij iedere bij-
eenkomst wordt een spreker/deskundige uitgenodigd
om de aanwezigen iets te vertellen over een onderwerp
dat hen aanbelangt. Leven met psychose, zelfstandig
wonen voor mensen met psychotische kwetsbaarheid,
VDIP (Vroege Detectie en Interventie Psychose). De
eerste avond van het tweede werkjaar werd ‘ingelezen’
door Jessie De Caluwé.

“Psychiatrie zit nog altijd
veel te veel op een eiland. Met
De Stem willen wij dit eiland
verlaten.”

“Het formele gedeelte van de avond, kan je beschou-
wen als het aperitief”, verwoordt Frank Schaffler fijn-
ties, “bedoeld om het gesprek op gang te trekken. Wij
proberen de mensen met een goed ‘aperitief’ te verlei-

den om naar het kaffee te komen.

Er kan een hulpverlener aan het woord komen, een fa-
milielid of een kunstenaar. In de hoop dat hun ‘verhaal’
nadien de stemmen losmaakt.”

® Eiland verlaten

Frank is therapeutisch codrdinator van een psychoseaf-
deling in het PC Sint-Amandus te Beernem en al van bij
de aanvang bij het praatkaffee betrokken.

“In het verleden viel het ons altijd al op hoe groot de
nood van familieleden van mensen met psychotische
problemen is, om te kunnen spreken over wat hen be-
zighoudt. Wanneer wij in onze instelling voor hen info-
sessies organiseerden, bleek de pauze bijna belangrij-
ker dan de vorming op zich. TijJdens een lezing waren
mensen geinteresseerd, maar eerder passief. Tijdens
de pauze kwamen de gesprekken pas goed op gang.
Vanuit dit gegeven is de formule van het praatkaffee De
Stem ontstaan.

Zowel diensten binnen de geestelijke gezondheidszorg
als reguliere thuiszorgdiensten zetten hun schouders
onder het project. De aanwezigheid van bijvoorbeeld
eerste lijn thuiszorgdiensten in onze werking, kan al-
leen maar bijdragen aan het destigmatiseren van de
psychiatrie. Wij willen absoluut geen afbreuk doen aan
het belang van de geestelijke gezondheidszorg, maar
psychiatrie zit nog altijd veel te veel op een eiland. Met
De Stem willen wij dit eiland verlaten.
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Ervaring had ons dus geleerd dat familieleden van men-
sen met psychose behoefte hadden aan een plek waar
ze konden spreken. Toch blijkt bijvoorbeeld de vragen-
ronde na een lezing door een deskundige, nog dikwijls
een trap te hoog. Wordt echter de mogelijkheid gebo-
den om informeel met lotgenoten aan de praat te gaan,
dan gaan mensen hier graag op in. Het kaffee biedt
hiertoe ruimschoots de kans. Trouwens met wie kan je
beter over psychose praten dan met mensen met psy-
chose en hun familie?”

® Fundamenteel onbegrijpelijk

Nog al te vaak worden hulpverleners gezien als des-
kundigen bij uitstek om allerlei vragen te beantwoorden.
Maar je mag als hulpverlener nog zo specialistisch zijn
opgeleid, psychose blijft fundamenteel altijd onbegrij-
pelijk. De rol van de hulpverlener in De Stem is dus niet
die van diegene die het allemaal weet, maar diegene die
meedenkt met de familie. Hulpverleners die beroeps-
halve bij psychose zijn betrokken kunnen er natuurlijk
wel vanuit hun specifieke invalshoek naar kijken.

Dat kan helpen om iets te begrijpen, te duiden, in vraag
te stellen.
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Jessie De Caluwé - gastspreker:

“lk kende van psychose enkel maar het woord. Je
hoort wel eens over schizofrenie en over waanbeel-
den, maar door mij er voor deze avond in te verdiepen
weet ik nu meer. Het lijkt mij verschrikkelijk om met
psychose te moeten leven. Niet alleen voor de patiént
maar ook voor de familie! Hulpverleners moeten vol-
gens mij veel geduld en energie opbrengen om door-
heen die muur van psychose te geraken. Maar toch
denk ik dat het vooral een kwestie van heel graag zien
is. Hoe sommige mensen steeds maar doorgaan, op
het topje van hun tenen lopen om uiteindelijk toch ook
positieve dingen te ervaren, daar heb ik ontzettend
veel bewondering voor. In de media wordt er nogal
snel met termen van agressie gesmeten wanneer het
over schizofrenie gaat. Dat geeft een verkeerd beeld.
Door erover te lezen heb ik het gevoel dat ik, indien ik
met psychose wordt geconfronteerd, er rustiger mee
om zal gaan. |k zal proberen het een plaats te geven
wanneer iemand zich vreemd gedraagt. Er niet meteen
het label ‘die is gek’ opplakken! Wat ik nu ook weet is
dat iemand die psychotisch is, niet voortdurend die
symptomen vertoont maar enkel in bepaalde perio-
den. Wat mij nog het meest raakt, zijn de verhalen van
gedwongen opnames. Is er dan geen andere manier
om deze mensen te helpen? Het is toch niet omdat je
ziek bent, dat er politie aan te pas moet komen?

Maar in De Stem zijn hulpverleners niet in de eerste
plaats aanwezig om hulp te verlenen.

Wel belangrik is dat zij naast de familie aanwezig zijn op
de plaats waar de zorg voor en de betrokkenheid op de
psychotische mens centraal staat.

De Stem is er voor familieleden en mantelzorgers van
mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Natuur-
lik zijn ook de mensen om wie het allemaal draait in
het kaffee welkom. Al zijn zij niet onze eerste doelgroep.
Soms hebben mensen behoefte om vrij over zichzelf
te kunnen praten zonder dat hun psychotisch familielid
erbij is. De Stem kan voor hen zo een plaats zijn, waar
kan gesproken worden zonder beducht te moeten zijn
voor het mogelijk effect op de betrokkene. Je hart luch-
ten, een vraag stellen, troost of erkenning vinden: daar
draait het om in het kaffee.

Vandaag gaan wij ons tweede werkjaar in. Al vanaf de
eerste avond hebben wij kunnen zien hoe het kaffee ie-
dere keer opnieuw aardig volliep! Het realiseren van dit
kaffee bleek dus wel degelijk een schot in de roos. Aan
ons om te bewaken dat de kaffeeformule gehandhaafd
blijft in de toekomst en om op een zorgzame manier ons
‘aperitief’ te blijven uitzoeken zodat een avond De Stem
voor iedereen een voldoeninggevende avond wordt.”
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’ van mensen met een psychotische kwetsbaarheid

. Bea Van De Veire - hulpverlener,
Beschut Wonen Brugge:

“Doorheen het eerste werkjaar van De Stem merk-
te je duidelijk een evolutie. In het begin kwamen
de mensen in de eerste plaats om antwoorden te
krijgen op hun vragen. Als de spreker van het eer-
ste deel van de avond gedaan had, maakten de
mensen zich klaar om naar huis te gaan. Nu weten
ze dat het nog niet gedaan is, maar pas goed be-
gint. Ze hebben ondertussen andere aanwezigen
leren kennen en schuiven samen aan tafel, drinken
iets, gaan aan de praat. Ze vinden bij elkaar her-
kenning, steun en absoluut ook deskundig advies.
Zo hoorde ik een koppel aan een ander koppel
vertellen hoe hun zoon er toch in geslaagd was
ondanks zijn psychose alleen te gaan wonen. Voor
het tweede koppel betekende dit een enorme op-
steker omdat hun zoon dezelfde wens had.”

llona Degraeve - hulpverlener,

Thuiszorgcentrum Brugge:
“Binnen de thuiszorgdienst krijgen wij regelmatig
met mensen met psychiatrische problematiek te
maken. Het ondersteunen van de familie van deze
mensen vinden wij absoluut tot onze opdracht
behoren. Daarnaast vinden wij het ontzettend be-
langrijk mee te helpen om psychiatrie uit de taboe-
sfeer te halen.”

Raymond (vader van Jens):

“Voor mij is De Stem een echte voltreffer! Ik
heb hier al veel geleerd, maar vooral veel mensen
ontmoet die ook een psychotische zoon of doch-
ter hebben. Ik dacht dat ik alleen een ‘zoon met
vreemde kuren’ had! Niet dus! Regelmatig ont-
moet ik in mijn gemeente een dame van wie de
zoon ook psychotisch is. Als ze mij ziet, wil ze altijd
over haar zoon en haar moeilijke situatie praten.
Ik ga haar zeker uitnodigen om de volgende keer
met mij mee te komen. Volgens mij gaat zij hier de
juiste mensen ontmoeten om haar te steunen in
het verwerken van de ziekte van haar zoon’!

G3-Award

Gezinsvriendelijke Geestelijke
Gezondheidszorg

Op zaterdag 17 september werd op het Similes-
congres Op krachten komen te Leuven, de win-
naar van de tweede editie van de G3-prijs be-
kroond.

De drie G’s staan voor Gezinsvriendelijke Geeste-
like Gezondheidszorg. Het praatkaffee De Stem
werd door de 180 aanwezigen tot winnaar van de
editie 2011 verkozen. Vlaams minister Jo Vandeur-
zen reikte de G3-award uit. Zelf werd hij net ervoor
op hetzelfde congres door Similes gelauwerd als
meest gezinsvriendelijke minister. Hij is de eerste
minister in Vlaanderen die zo uitdrukkelijk de kaart
trekt van de families van mensen met geestelijke
gezondheidsproblematiek.

De bedoeling van de G3-award is tweedelig. Hij is
er in de eerste plaats om de inspanning die hulp-
verleners leveren om goede zorg te realiseren in
de spotlights te zetten. Tegelijk betekent de award
een aanmoediging om in de sporen te treden van
deze goede praktijkvoorbeelden.

oSIMies

Praktisch

www.praatkaffee-destem.be
info@praatkaffee-de stem.be

Zaal De Valkaart
A.Rodenbachstraat 42

T. 050 88 81180

8020 Oostkamp

Deuren om 18u30, start om 19u00.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Toegang gratis
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